Flynn-Stap 4-De kast

Je bent nog te Klein...

Bespreek met de kinderen of zij dat soms ook horen van hun ouders of van broers of zussen,
of van...en welke gevoelens dit bij hen teweeg brengt. Lees boeken of versjes rond een
gelijkaardig thema (klein zijn, groot willen zijn...). Voorbeelden:

- & Boekentip: C. Norac (2005). Een geheim waar je groot van wordt. Wielsbeke: De
Eenhoorn
- Versje van Willem Wilmink (1995) uit zijn ABC":

Heel vroeger was ik nog heel klein
Toen was er veel om bang voor te zijn

Die dode boom , waar de straat begon,
Zag eruit of hij me pakken kon.

Nu durf ik erlangs, want ik ben al groot
En het is maar een boom, al is hij dood

! Uitgegeven door Querido.



